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GOD - ZIEL - GENADE

M God - Ziel - Genade: de essentie van deze drie begrippen is niet in enkele
pagina’s weer te geven. Dit komt ook omdat rationele kennis alleen een
vertekend beeld creëert. Met name de westerse geest heeft behoefte aan een
concept/context waarbinnen men deze begrippen kan hanteren, in de veronder-
stelling dat men er dan controle over heeft. Echter binnen de Yoga en Vedanta
traditie is het uitgangspunt dat men nooit via kennis alleen in contact kan
komen met de diepere betekenis. 

• Theoretische kennis moet altijd samengaan met praktische oefeningen die al
duizenden jaren geleden hiervoor ontwikkeld zijn. Er bestaan vele metaforen die
ons hieraan doen herinneren. Een ervan is het verhaal over een vogel die niet
kan vliegen met een vleugel, de linker vleugel staat voor kennis en de rechter
vleugel staat voor praktische oefeningen. Daarom doe ik geen poging om je te
overladen met woorden, informatie, boeken of geschriften die je allemaal
proberen duidelijk te maken hoe je over God, de Ziel en Genade zou moeten
denken. 

 We zien het bewijs hiervan bij theologen, schriftgeleerden, pandits en zelfs bij
sommige Yogis, Swamis, Meesters, enz., die hun leerlingen kennis willen geven
die op korte termijn ertoe zou moeten leiden dat men de essentie van deze
begrippen tot realisatie kan brengen. Het suggereert een antwoord op de vraag,
wat is God, wat is de Ziel en wat is Genade. Het resultaat is slechts dat men
woorden kan geven aan begrippen die je moet doorleven en waarvan je de
essentie moet ervaren. 

• Tijdens de afgelopen 50 jaar heb ik gemerkt dat mensen die de bijscholingen of
lezingen volgden, het liefst zo snel mogelijk nieuwe kennis wilden verzamelen
rondom deze begrippen. Dit was in eerste instantie ook zinvol omdat de
betekenis die wij in onze westerse cultuur aan deze woorden geven voortkomt
uit een kerkelijke vorm van het christendom en daardoor zeer beperkt is. In het
oosterse spirituele en religieuze leven en denken bestaat een veel ruimer en
wezenlijker beeld van deze begrippen.

De beperkte (westerse) kennis leidt er namelijk niet toe dat men een ontwik-
kelingsproces doormaakt dat helpt om vanuit meditatie automatisch te komen
tot een “ervaring en realisatie” van wat de werkelijke betekenis is van deze
begrippen. 
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Een klassiek voorbeeld om duidelijk te maken wat er bedoeld wordt is het
volgende: je kunt jarenlang een studie maken van wat een aardbei is en weten
hoe die groeit en wanneer die bloeit, wat de chemische samenstelling is en hoe
mensen de aardbei ervaren maar als je de aardbei niet zelf eet, mis je de
ervaring van een belangrijk aspect en dat is hoe die smaakt. Zonder deze
dimensie weet je echt niet wat een aardbei is. Om tot een ervaring te komen is
(veel) tijd nodig, tevens moet men accepteren en begrijpen dat kennis alleen je
eerder doet dwalen als het erom gaat wat deze drie begrippen ten diepste
betekenen. 

We wensen u veel (nieuw) inzicht, geluk en bewustwording.
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